
Voor de komende wintermaanden (januari-februari-maart           

gaan we voor het thema: OVERLEVEN. Drie films van dezelfde 

regisseur – Ken Loach 
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BE‘ZIN’ IN 

FILM 

Films die raken, 

tot nadenken 

stemmen over 

de (on)zin in het 

leven, je in ge- 

sprek met een 

ander brengen. 

Woensdag 7 februari 2024 

‘The Angel’s Share’(2012|comedy 

drama|90 min) 

 

De Schotse Robbie is net vader geworden, maar blijft gevangene 

van zijn verleden als crimineel. Als hij reclasseringsambtenaar Henri 

ontmoet, laat deze hem kennis maken met de wereld van de whisky. 

Robbie ontdekt zijn bijzondere talent - een verfijnde smaak en een 

delicate neus- en dankzij de whisky samen met zijn vrienden, 

waarmee hij een taakstraf uitvoerde, een nieuwe, hoopvolle weg in 

te kunnen slaan. 

  Woensdag 3 januari 2024 

‘I, Daniel Blake’(2016|drama|100 min) 

De 59-jarige timmerman, Daniel Blake, moet 

na een hartaanval voor het eerst van zijn leven 

een beroep op de staat doen. Hij probeert zich 

een weg te banen door het uiterst 

bureaucratische uitkeringssysteem, dat enkel door 

middel van digitale middelen aangepakt kan 

worden, wat voor Daniel Blake, een digibeet een 

ware strijd wordt. 

Entrée: € 5,- (incl. hapje 

en drankje na afloop) 

Kloosterkerk – Oosterweg 

1 Valkenburg a/d Geul 

(de bovenverdieping is ook 

met de lift bereikbaar) 

Woensdag 6 maart 2024                    

‘Jimmy’s Hall’(2014|drama 1 105 min)                    

De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Ierse activist 

Jimmy Gralton, die in de jaren 30 van de twintigste eeuw voor de 

vrijheid van meningsuiting streed. Jimmy bouwde op het Ierse 

platteland een cultuurhuis waar mensen samen konden komen om 

te leren, te debatteren, te lezen en te dromen...maar vooral om te 

dansen en plezier te hebben. Tot afschuw van de katholieke kerk! 


